
Benefietdiner
 

    Door te genieten van een

heerlijke Syrische maaltijd

gemaakt door Zubaida Razouk

draagt u € 20 bij aan het goede

doel; namelijk het

vluchtelingenkamp Kara Tepe op

Lesbos.

Muziek en verhalen zorgen voor

een prachtige avond! Bent u erbij?

Het aantal deelnemers is beperkt

dus meldt u zich snel aan!

 

  

K A R A T E P E - T E A M  2 1 3
Z W O  P R O T E S T A N T S E
G E M E E N T E  S O N  E N  B R E U G E L /
S I N T  O E D E N R O D E

 
 

Wanneer? 27 oktober 2019, 17u

Waar? Kerk aan de Zandstraat 

Son en Breugel

Wat kost dat? € 30

Aanmelden: thea.prummel@kpnmail.nl

Meer info?

www.karatepe-team213.nl

 



Wij, Rita, Femke, Juul, Siska, Martin, Marjolein, Jeroen en Cilia
hebben samen besloten om van 10 november -17 november 2019 een week

vrijwilligerswerk te gaan doen op Lesbos in vluchtelingkamp Kara Tepe.
We hebben niet de illusie dat we in 1 week de wereld kunnen veranderen, maar

misschien kunnen we in die week net het verschil maken.
Sinds de Turkijedeal worden alle vluchtelingen die op Lesbos aankomen naar
detentiecentrum Moria gebracht. Het nabijgelegen kamp Kara Tepe wordt nu

gebruikt voor de opvang van ruim 1000 kwetsbare vluchtelingen, zoals
zwangere vrouwen, moeders met jonge kinderen, alleenstaande minderjarigen,

zieken en gehandicapten.
 

Wat gaan we daar doen?
Als team verzamelen we € 8.000 aan sponsorgeld voor
de stichting Because we carry, met dit geld kunnen we:

 
Ruim 1000X een ontbijt uitdelen

Kleding, buggy`s, babydragers, schoenen en jassen verzenden
Muziek, dans, kinder -en sportactiviteiten organiseren

Koffie en thee uitdelen in de Yurt
 
 

 


