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Orde van dienst 8 oktober 2023 

Kerk van de Eenheid  
in Christus Son  

 
      

Muziek 
 
We beginnen de dienst in stilte.. 

 
Mededelingen 

 
Aanvangswoord 
Het beeld van de wijngaard: het is door de bijbel heen de verbeelding 
van Gods toewijding en liefde voor ons mensen. De bedoeling is wel 
dat in die wijngaard gewerkt wordt, zodat er druiven groeien en de 
wijn van de liefde en vreugde mag gaan stromen - om maar in het 
beeld te blijven. Wie gaan dat doen? En hoe?  
Het zal op ons mensen aankomen… 

 

Laten we maar eerst licht maken, ontleend aan de Paaskaars. 
 

Aansteken van de kaars op tafel aan de Paaskaars 
 

Zingen: Lb. 210: 1, 2, 3 
 

Bemoediging en drempelgebed. 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die een God is van gerechtigheid en liefde  
en die trouw is tot in eeuwigheid. 
In Zijn naam groeten we elkaar 
en wensen elkaar vrede. 

 

Drempelgebed 
Onderricht mij in uw woorden, 
schenk mij leven op uw wegen. 
Laat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen. 
Dat uw goedheid mij mag vinden, 
dat uw heil mijn toekomst wordt 
en uw woord mijn weerwoord is 
waar het leven wordt weersproken. 
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Laat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen. 
 

Zingen: Lb. 119: 1, 31, 34 
 
Kyriëgebed 

 
Kyrië: Lb. 270a 

 
 
Glorialied 713: 1, 2, 5 ( indien mogelijk staande) 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 5: 1-7 
 
Zingen: Lb. 718: 1, 2, 4 
 
Evangelielezing: Mattheüs 21: 33-43.45-46 
 
Acclamatie: 339a 

 



3 

 
 
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Zingen: Lb. 841: 1 en 2 

 
Toelichting op de inzameling 
 
Collectedoel: Ervaring die staat 
Rekeningnummer: NL27 RABO 0171 2831 39 

 
 

 
Gebeden 

 

Voorbeden, stil gebed afgesloten met 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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Slotlied: Lb. 978: 1, 3, 4 (indien mogelijk staande) 

 

Zegen. 

 
 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: 210 Componist en dichter,Henrich Albert 
 

 



5 

 
 
 
 
2.Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 
 
3. Laat mij als een trouwe dienaar 
door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 
 
 
Lied 119    Muziek Genève 1551, Tekst Willem Barnard,  
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                   Ad den Besten, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

 
 
 
31. Uw woord is één al gerechtigheid, 
mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten! 
Tranen heb ik gestort van bitterheid, 
ik blijf altoos naar uw vertroosting smachten. 
Och Heer, mijn ogen heb ik uitgeschreid, 
en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten. 
 
34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft ontvangt van U het leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 
 
 
 
 
Lied 713  tekst Wilem Barnard muziek Willem Vogel 
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2. Hij schenkt de levensadem,    
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

5. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
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Lied 718   Componist Willem Vogel, Dichter Ad den Besten 

 
 2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 
 
4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
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Lied 841 tekst Wilem Barnard muziek Willem Vogel 
 

 
 
 
2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
 



10 

Lied 978   Componist Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott läst walten‘ 

 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 


