Viering op Zondag 16 augustus 2020 in de Johanneskerk te Eindhoven

Voorbereiding
Mededelingen namens de kerkenraad
(allen gaan staan, indien mogelijk)

Openingslied Lied
Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221)

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet
De Heer zal bij u zijn,
de Heer zal u bewaren.
(allen gaan zitten)

Gebed voor de nood van de wereld
Zingen Lied 299e

Gloria
zingen Lied 299e

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij het openen van de Schrift

Lezing: 2Sam. 24:1, 2 en 11-14

Toelichting

Zingen Lied 139:1,2
Lezing: 21:1, 2 en 11-13
Zingen Lied 139:3, 4
Lezing: Prediker 9:7-10
Toelichting

Zingen Lied 139:6, 7

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
eindigend met het 'Onze Vader'

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.

Slottekst
Door de nacht en het donker zullen wij gaan,
de angst voor wat is zal ons niet meer verlammen,
wij noemen jouw Naam en trekken weer verder,
alsof wij het zagen: jouw lichtende stad
op de berg van de vrede, Jeruzalems muren.

Over de wateren zullen wij lopen,

de angst voor het diepe zal niet aan ons trekken,
jouw hand haalt ons telkens weer boven,

een duif brengt ons nieuws over land in de verte,
wij zien de contouren van een hemel op aarde.

Dwars door de leegte zullen wij zwerven,
alsof de richting ons werd ingeschapen,
oases bloeien op in ons voetspoor,

in de luchten weerspiegelt jouw droomland,
een wolk en een vuur, recht voor ons uit.

Slotlied: 362

Zending en zegen
a. AMEN

Orgelspel



