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Viering rond de Schrift 
25 maart 2018 

Kerk van de éénheid in Christus 
Son en Breugel 

 

VOORBEREIDING 
 
Orgelmuziek  
  
Welkom en inleiding 

Terwijl wij zo gaarne koersen op het Licht van Pasen, worden niettemin in de 
liturgie de tonen droeviger en verschraalt het daglicht om ons heen. Vorige 
week begonnen wij de twee lijdensweken met de roep om recht en vandaag 
begroeten wij de Koning die het recht op deze aarde een nieuw gezicht zal 
geven, maar wij weten, maar soms ook willen wij het niet weten, dat de weg 
waarlangs moeilijk is, afstotend zelfs. De slagschaduw van het kruis kan ons 
danig in de weg zitten. Daarom richten wij ons vandaag op het vreemde van 
Jezus' koningschap, in de vurige hoop dat onze ogen zullen opengaan! 
Wij beginnen met Zijn licht te omarmen. 
 
Zingen: “God roept de mens op weg te gaan”  (LB 542)  - staande 
 

Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Gebed van toenadering 

O God, keer U òm naar ons toe 
en doe ons weer leven met hart en ziel 
Laat ons, o Heer, uw liefde zien, 
en geef ons uw heil! 

O Heer! Hoor ons gebed 
en laat ons roepen tot U komen! 
 
Zie ons aan nu wij hier voor U staan 
geef ons het licht van uw goed aangezicht. 
Vergeef ons al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven! 
 
Heilig mijn hart, o Heer, 
zodat ik kind aan huis kan zijn 
in uw geheimen en in uw heiligdom, 
door hem die onze meester is: 
Jezus Messias.  
Amen                                               - U kunt gaan zitten 
 



3 
 

Zingen: Psalm 24: 1a ,2m, 3a, 4v, 5a 
 

Kyrie (tekst: Sytze de Vries)  
 
Laten wij op weg naar Pasen 
de Heer om ontferming aanroepen: 
 
Voor wie 
met Christus in de woestijn 
verzocht wordt en beproefd, 
voor wie 
met Christus in de woestijn 
verleid wordt 
om eigen eer en macht te zoeken, 
voor wie 
met Christus in de woestijn 
moet leven 
van brood uit de hemel, 
roepen wij U aan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor wie 
met Christus mee 
de bron ontdekt, waaruit 
een dorre aarde leven put, 
voor wie 
met Christus mee 
zich door de Geest laat leiden 
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en het zicht bewaart 
op uw beloften, 
voor wie 
met Christus mee 
blijft zoeken naar een leven 
van geloof, van hoop en liefde, 
roepen wij u aan: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison! 
 
Voor wie 
met Christus onderweg 
niet weigert het kruis te dragen, 
voor wie 
met Christus onderweg 
de weg naar uw land gaat 

met vasten en gebed, 
voor wie 
met Christus onderweg 
aan de nood van onze wereld lijdt, 
roepen wij u aan: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison! 
 
Zingen: “Verheug u, gij dochter van Sion” (LB 550) – staande 
 
Met de kinderen 
 
ROND DE SCHRIFT 

 
Groet 
De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
 

Gebed bij de lezingen 

 

Mijn ziel,hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart,wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer.  (allen) Amen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Eerste lezing: Psalm 73 (uit: “150 psalmen vrij”, Huub Oosterhuis) 
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Er zou van godswege een koning,  
een koning komen - een koning!  
Om orde te stellen op zaken:  
onkreukbare rechtspraak voor allen,  
opgetild de vernederden, vreemdeling geëerbiedigd,  
mensenrechten gewaarborgd:  
van godswege een koning. 
 
Vrede de bergen de dalen  
vrede het graan op de akker  
schoven gerechtigheid, brood  
op de planken der armen.  
Er zou een helper, een godmens -.  
arme, je schreeuwde om hulp,  
nu is je helper gekomen  

vrouwe, hier is uw helpman. 
 
Er zou, als dauw over rozen,  
genezing zijn voor de zieken,  
grote schoonmaak van zielen  
vrijkoop van kostbaar bloed:  
uittocht uit slavenhuizen  
tirannen van hun tronen  
een thuisland voor de ontheemden  
een taal van vrede en hoop. 
 

Er zou een gezalfde komen  
op de rug van een ezeltje  
overal heen waar mensen  
worden geschonden - hij zou 
hun wonden verbinden, hun ogen  
doen op-lichten, hij zou  
de wanhopigen zoeken:  
hij zal ons zoeken en vinden. 
 

Vrede de kopermijnen  
vrede de olievelden  
vrede de zwanenmeren  
vrede de regenwouden  
zou het worden godweet -  
vrede de naam van die koning,  
moge zijn koninkrijk bloeien,  
vrede voor jou en voor jou 
 

zou het worden en blijven  
mensen tot rust gekomen  
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pleinen hemelse vrede,  
amen zou het, ja amen. 
 

Wij die dit zingen, wat zullen  
wij hopen, huilen en smeken? 
 

Kom  toch haastig, vandaag nog 
en de dood zal niet meer zijn. 
 

 

Antwoord-Psalm: “Dit is de dag” (LB 118, 9-10) 

 

Evangelielezing:  Marcus 11, 1-11,  gevolgd door  acclamatie: 

 
 
 

 

 

 

Preek: “Vreemde  Koning van de Joden”                                                                                              
 

Orgelspel 
 

Zingen: “Naam van Jezus”, (LB 557, melodie Willem Vogel – Joh. passie) 

De kinderen komen terug uit de nevendienst  



7 
 

Gebeden en Gaven 
 

Voorbeden, acclamatie: “Houd mij in leven” (LB 368d) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed…..       Afsluiting            Onze Vader 

Inzameling der Gaven  
 

Slotlied: “Alles wat over ons geschreven is” (LB 556) – staande 

 

Slotgebed (samen te bidden) 

Levende God, 
Gij komt ons tegemoet 
en toont ons uw aangezicht 
in een geslagen en vernederd mens, 
Jezus, de Man van smarten, 
die ons aller dienstknecht is geworden. 
Onthul ons het geheim 
van zijn lijden en sterven; 
maak ons bereid Hem te volgen 
en zijn kruis te dragen, 
in deze goede dagen en heel ons leven.  
Amen.  
 

Lezing: Filippenzen   2, 5-11  (met stemmen uit onze gemeenschap) 
 

Laat die gezindheid in u zijn  
die ook in Christus Jezus was,- 
die bestaande in de gestalte van God  
het niet als geroofd goed heeft beschouwd  
gelijk te zijn aan God, 
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maar zichzelf heeft ontledigd  
door de gestalte van een dienstknecht  
aan te nemen,  

gelijk geworden aan mensen  
en in houding een mens gebleken; 
hij heeft zichzelf vernederd,  
gehoorzaam geworden tot in de dood,  
de dood aan een kruis. 
Daarom heeft God hem verhoogd  
en hem genadig de naam verleend  
die is boven alle naam, 
opdat in de naam van Jezus  
alle knie zich zal buigen  
van hemelingen, aardbewoners  
en onderaardsen, 
(allen)  en alle tong zal belijden:  
Jezus Christus is Heer!,  
tot glorie van God de Vader. 
 
Zingen: “Hal-le-lu-jah” (3 maal; in het Hebreeuws: Halléloejah!) 

Wegzending en zegen 
 

Amen 
 

 
 

Algemene Symboliek 40 dagentijd 

Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer 

hebben we gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van 

twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de 
hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem 

die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de 

hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je. 

In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem 

van de aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke 

materialen geven we vorm aan de roep die klinkt. 


